
IJsclub Meije Vooruit bestaat 100 jaar. En dat vierden we met de kinderen van 

de Milandschool. Dinsdag 5 maart vertrokken we met een bus vol naar de ijsbaan 

in Utrecht. Alle kinderen ontvingen in de bus een mooie groene jubileumpet met 

de tekst IJsclub Meije 100 jaar. 

 

45 Kinderen bonden de schaatsen onder en deden mee aan de elfstedentocht. Bij 

elk gereden rondje ontvingen ze een stempel. Het was zoals bij de Friese 

elfstedentocht druk bij de stempelposten. Het enthousiasme was namelijk groot.  

 

En we hadden geluk, we reden niet onder barre omstandigheden maar heerlijk in 

het zonnetje. Na afloop met de bus weer naar de Meije. Daar ontving de ijsclub 

de kinderen in eetcafe Halve Maan alwaar we genoten van een frisdrank en 

patatje met frikandel/kroket. Al met al was het een zeer geslaagde middag. 


